
Koffie-inloop  

Elke donderdagmorgen tussen 

10.00 en 12.00 uur staat deze 

strandvlag bij de ingang van de 

Johanneskerk, met de uitnodiging 

om een kopje koffie (of thee) te 

komen drinken. Een groep 

enthousiaste vrijwilligers verzorgt 

bij toerbeurt de koffie. Iedereen, 

kerklid of niet, is van harte 

welkom voor een kopje koffie en een praatje. Kom ook eens 

langs, het is heel gezellig. Vraag gerust uw buren of bekenden 

eens mee. Nu het weer wat beter wordt, is er des te meer reden 

om er eens even uit te gaan!  

 

 


