GELOVEN

Is voor mij als ademen,
het bepaalt mijn levenshouding.

Geloven is voor mij ook
telkens terugkeren naar Zijn woord,
het boek dat mij mijn leven al vergezelt,
dat mijn visie en inzicht vormt en scherp houdt
steeds hoop en moed geeft.

Geloven is voor mij ook buigen,
buigen voor het geheim dat daaruit spreekt.

Overwogen buigen voor
de wijsheid van God, aansprekend en klaar.

Het is ook mijzelf overgeven aan het geheim
van Zijn grote liefde en toewijding voor mij

Maar geloven is voor mij ook
opstandig vragen naar de zin ervan.

Naar de zin van ongerijmdheden
die ik ervaar en waar ik mee zit

Maar geloven is voor mij ook
steeds opnieuw geinspireerd worden
in en tijdens de Eredienst, deze niet te mijden

Daar ‘broeders en zusters’ in de Heer te
ontmoeten,
samen het geloof beleven.

Geloven is de vreugde ervan te ervaren
de blijdschap waarvan Jezus Christus
het centrum vormt en is.

Zo heeft de Geest het mij geleerd
door de jaren heen.

Ik geloof in God de Vader,
die in Christus
mijn hemelse Vader is geworden,
een blijvend en eeuwig wonder
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